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De laatste krant voor de zomervakantie alweer.
Het jeugdwerk is al druk bezig met het organiseren van de spelweek, 
welke wordt gehouden in de laatste week van de vakantie.
De WOW dag is geweest en was weer erg geslaagd.
De nieuwe inwoners hebben zich weer voorgesteld en ook zijn de keien 
weer gelegd. Een aantal van deze inwonders hadden hun kei extra mooi 
gemaakt door hem te verven en/of hun naam erop te zetten zodat 
iedereen kan zien van wie die kei is.
School heeft de musical ook gehad en de kinderen van groep 8 nemen 
afscheid van de Esdoorn, op naar een nieuwe school.
In September zal er weer een dorpskrant verschijnen, waarschijnlijk iets 
later dan we gewend zijn en misschien in combinatie met de oktoberkrant. 
Dat is afhankelijk van de hoeveelheid kopij.
Nog even het volgende, de foto's die gemaakt zijn op de WOW dag met 
de photobooth. 
Er wordt ook een digitale versie opgestuurd, diegene die graag nog een 
foto wil kan dit opvragen door een mail te sturen naar:
lucyoosting@outlook.com
We wensen iedereen een fijne zomerperiode toe en hopen vanaf sept/okt 
weer met veel nieuws te komen.





Verhuisbericht

Wij hebben met veel plezier, jaren lang in Weerdinge aan de Dorpsstraat 
29 gewoond



Nieuws ‘De Rommelpot’

Op de Rommelpot werken we aan het 
thema ‘Oef wat is het warm!’ We werken 
met het voorleesverhaal van Gijs en 
Guusje.

Het is heel warm. Gijs en Guusje mogen buiten spelen in het badje. Ze 
hebben hun zwembroek al aan. Papa vult het badje met een slang. Brrr, 
het water is veel te koud! Papa doet er warm water bij met een gieter. 
Brrr, nog veel te koud! Dan hebben Gijs en Guusje een idee. Ze doen hun 
laarzen aan in het badje.

Ook wij hebben al weer een paar hele warme dagen mogen beleven. Op 
de kinderdagverblijf­groepen hebben we gelukkig airco. Vooral voor de 
allerjongsten is dit toch wel heel fijn. Bij heel mooi weer gaat bij ons het 
hitteprotocol van kracht. Hierin staat onder andere in hoe om te gaan met 
warmte en op welke momenten het nog verantwoord is om buiten te 
spelen. Ook beschermen we de kinderen tegen de zon door goed met 
zonnebrandcrème te smeren.

Op de groep wordt er ook gezongen over de zomer. We zingen in de 
groep o.a. de volgende liedjes:

Tingelingeling, wie lust een ijsje?

Tingelingeling, wie houdt daarvan?

Ik verkoop echt alle ijsjes,

want ik ben de ijscoman.



Zonnetje, zonnetje aan de lucht,

wat heb je warme stralen.

Ik kom, ik kom bij jou,

een heel mooi kleurtje halen.

Bruine wangen, rode neus,

met hier en daar een sproetje.

En wordt het soms te warm voor mij,

dan draag ik wel een hoedje.

De laatste donderdag voor de zomervakantie vieren we ons jaarlijkse 
zomerfeest met de peuters. Hopelijk hebben we dan ook weer een fijn 
zonnetje erbij.

In de zomervakantie staan op de Rommelpot verschillende landen 
centraal. We duiken met de kinderen in de gewoonten van de volgende 
landen: China, Zweden, Engeland en Nederland.

We wensen iedereen een fijne zomer toe!









Beste Weerdingers,

 

Wij hebben een oldtimer kampeerbusje van 53 jaar oud, een Renault 
Estafette.
Gedurende ruim 18 jaar stond ze in de winterstalling bij de familie 
Siebring aan de Dorpsstraat.
Maar nu de boerderij verkocht is, is het ook gebeurd met onze 
stallingsruimte.
Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe (winter)stallingsruimte voor de 
jaarlijkse periode van pakweg september tot juni.
We zoeken enkel stallingsruimte, dus geen sleutelruimte en ook 
openlucht stalling is geen optie, want zo’n oldtimer moet echt onder dak 
staan.
Uiteraard betalen we stallingskosten.
Te denken valt aan een schuur, kapschuur, carport of zoiets binnen een 
straal van ca. 10 km.

Als u iets aan te bieden heeft, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Harry en Tonny Velthuis
Dikbosstraat 29
7814 XN WEERDINGE
Tel: 0591­618696

Mail: velthuis42@ziggo.nl



WOW DAG 6JULI 2024

De vierde editie van het WOW festival ligt al weer achter ons, vanaf 
januari zijn we er al mee bezig en in ene is het voorbij.                            
                                                                                                                  
          
We kunnen terug kijken op een bijna de hele dag droog weer om 10.00 
uur was de kei legging voor 
de nieuwe bewoners van 
Weerdinge. Jeroen nodigde 
de mensen uit voor een 
voorstel rondje zo krijgen we 
een beter idee wie waar 
woont daarna werden de 
keien gelegd.

De burgemeester was gevraagd voor het jureren van de 
kinderkleurplaten en de prijsuitreiking te doen. Laat dat maar aan hem 
over! een gezellig praatje voor de winnaars. Fiene, Glenn en Elise 
waren de uitgekozen winnaars door de burgemeester. Ze kregen een 
VVV bon waar ze zelf iets leuks van kunnen kopen.
Daarna begon Anne Satter muziek te spelen en dat geeft gelijk sfeer 
aan het geheel. Na de koffie met appeltaart fladderde iedereen uit naar 
een locatie V.V. Weerdinge, Flanagans en Cafe Weerdinge.

Geheel onverwachts kwam de keuringsdienst van waren en een 
rijdende proeverij nog langs in ons dorp. Er werden proefjes 
afgenomen en dat was vaak mis en zag er niet best uit voor de 
ondernemingen .Een proeverij met een mooi gedekte tafel en een 
keuze menu gingen de locaties af. 
In ene werd je aan je jasje getrokken en zat je aan tafel een heerlijke 
koude pasta werd geserveerd uit overgroot oma’s wasketel en door 
eten moest je! Weer leuk verzonnen WEDT.



De muzikanten op locaties zorgde voor extra sfeer en gezelligheid echt 
fijn dat ze in ons dorp wilde spelen.
De kinderen konden zich moe springen op de luchtkussens en zich laten 
schminken en glittertattoos zetten.
De photobooth was ook een succes wel even wennen voor sommige sta 
je er half op of kijk je niet in de camera. En zelf op het scherm drukken 
en dan nog binnen 5 tellen goed klaar staan. En ja dan rolt er zelf een 
foto uit niet goed gewoon opnieuw 
proberen.
Wil iedereen bedanken die voor en 
achter de schermen mee heeft gewerkt 
want anders is het niet mogelijk. Voor 
de subsidie die we krijgen en de 
sponsorende ondernemers die het 
hapje aanbieden dat maakt het 
mogelijk om de WOW dag te 
organiseren. 
En voor U zelf dat U bent gekomen 
want zonder inwoners geen WOW 
dag!!



Nieuw in Weerdinge: Mediteren en healing met Paarden

Paarden zijn altijd in het Hier & Nu, hebben geen waardeoordeel en zijn 
verbonden met het veld (alles wat is om ons heen). Het aanwezig zijn in het 
energieveld van de paarden helpt ons mensen om zelf ook bewust in het 
moment te zijn, hun liefde, oordeelloosheid en vertrouwen te ontvangen en zo 
stukken in onszelf te helen, tijdens meditatie, healing of een maancirkel.

Mediteren tussen de paarden
Meditatie draait om (mentale) stilte. Je laat je geest volledig tot rust komen en 
probeert uiteindelijk tot een andere staat van bewustzijn te komen door je 
volledig op het hier en nu te focussen. Zo ontwikkel je geleidelijk een 
bewustzijn waarmee je de dingen kunt zien zoals ze zijn. Van binnen uit.
Door samen bij de paarden te mediteren ontstaat er iets magisch, we mogen 
verbinden met elkaar en het veld, elkaar helpen groeien en helemaal onszelf 
zijn.
Gun jezelf een time­out, kom tot rust en laad weer op!
Om de week op dinsdagochtend tussen 10.00 ­ 12.00 uur, €25,­ p.p. 
(voorlopige data 9 juli, 23 juli, 6 aug., 20 aug., 1 okt., 5 okt., 29 okt.)

Nieuw na de zomer: Healing in het veld van de paarden
Een healing is een herprogrammering van je energiesysteem, zodat de 
energie in het lichaam gereinigd wordt, weer kan doorstromen en in balans 
komt. Door het contact met de paarden mogen er als vanzelf oude stukken in 
jou losgelaten en geheeld worden.
Een healing duurt circa 2 uur en bestaat uit aardende oefeningen, het zetten 
van een intentie en het trekken van een bijbehorende intentiekaart, het 
opstellen van het te helen thema of onderwerp in het veld van de paarden, 
een meditatie bij de paarden en het vervolgens integreren van de 
veranderingen in jouw systeem.
Door minder te praten en meer te voelen mogen er magische dingen 
ontstaan!
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Maancirkels met paarden
Een Maancirkel is een moment om de cyclus van de Maan te beleven en 
te ervaren wat er in je leeft of gevoeld mag worden. Tijdens deze 
bijeenkomsten maak je verbinding met de natuur, de paarden, de maan 
en hun krachten. Op het moment dat we samen komen in een cirkel 
gebeurd er iets magisch, er ontstaat direct verbinding waardoor we 
elkaar helpen groeien. Een verbinding waarbij jij veilig bent, er naar je 
geluisterd wordt en jij helemaal jezelf mag zijn. 
Tijdens de cirkel nemen wij jou mee op reis in jouw proces van 
bewustwording. We creëren een bedding, waarin jij kan verbinden met 
één of meerdere paarden en waarin jij een boodschap of inzicht van de 
paarden mag ontvangen en integreren.
Aankomende Maancirkels:
• Vollemaan cirkel op zondag 21­7 ­ 10.00 ­ 12.30 uur
• Nieuwemaan cirkel op zondag 4­8 ­ 10.00 ­ 12.30 uur

Wat levert een meditatie, healing of cirkel met paarden op?
• Het helpt je te ontspannen en beter in balans te komen
• Het reinigt je eigen energieveld en helpt je te aarden
• Het helpt om in contact te komen met je eigen gevoelens en 
emoties
• Het stimuleert het zelfhelend vermogen
• Het helpt belemmerende overtuigingen en gedachten los te laten 

Praat minder, voel meer!

Wil je meer weten of het een keer 
ervaren?
Voor vragen en het aanmelden voor een 
meditatie, cirkel of healing kun je 
contact opnemen met Lisa Ettema via 
0617583453 of 
info@gewoonlisacoaching.nl.
www.gewoonlisacoaching.nl   │  
IJsspoorweg 12 in Weerdinge





KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS

Ook wij van de kledingkringloop houden zomervakantie,
Onze laatste uitgifte is op 12 juli a.s. Daarna beginnen we weer op 
vrijdag 6 september.
Tot die datum ( 12 juli) kunt u de kleding nog bij ons in De Badde 
brengen van 8.00 uur tot 14.00 uur.
Tijdens de zomerstop stoppen we even met de inname in verband 
met ruimte gebrek.

Vanaf 6 september staat ons team weer voor iedereen klaar.

Wij wensen iedereen een zonnige vakantie.







Activiteiten Agenda
23 juli.                 Spelletjesmiddag        14.00 uur  Dorpshuis
27 aug                Spelweek                     10.00 uur  Sportpark
28 aug.               Bosdag                        10.00 uur  Bos
29 aug.               Drouwerzand               10.00 uur
30 aug.               Zeskamp                      10.00 uur  Sportpark
30 aug.               Volleybal                      18.00 uur  Sportpark

22 juli ­ 30 aug   Schoolvakantie
5 aug ­ 23 aug    Dorpshuis dicht

Weekagenda Dorpshuis
Maandag 13.15 ­ 14.15 uur  Ouderen gymnastiek
Maandag 18.15 ­ 20.15 uur  Springgroep Gymver Weerdinge
Maandagmorgen, Woensdagmiddag Biljartclub Emmen Centrum
Maandagmiddag, DOnderdagmiddag Biljartclub Weerding
Dinsdag 19.30 uur­21.00 uur Badminton
Woensdagmiddag 13.30­ 15.30 uur Jeu de Boules
Donderdagmorgen 10.00 ­ 11.30 uur Handwerken
Donderdagavond 19.00 Biljartvereniging Emmen '65
Vrijdag elke 14 dagen eettafel, datum zie agenda
Zaterdag 8.30 ­ 13.30 Turnen Gymvereniging Weerdinge

Elke laatste zaterdag van de maand staat de papiercontainer op de 
parkeerplaats bij het voetbalveld.


